‘Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn,
maar het afgesneden zijn.”

Mevrouw

Martine Delhaise

Geboren te Gent op 19 mei 1945
en rustig van ons heengegaan te Lovendegem
op 2 november 2024.

Mamy werd gesteund en omringd door haar kinderen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
rond haar asurn
tijdens de plechtigheid in Meditorium Lemée
- Tieltsesteenweg 26 in Eeklo -
op zaterdag 9 november om 11 uur.

Haar as geven we, omringd door haar kinderen en kleinkinderen,
terug aan de natuur
op de begraafplaats van Lovendegem.

Wij voorzien geen begroeting in het funerarium,
maar denk terug aan ons Mamy
hoe ze was toen ze nog alles kon.

Dankbaar om wie ze was en altijd zal blijven,
maar bedroefd om haar heengaan, delen u dit mee:

Jeanne Fonteyne - Emmanuel Vandenberghe
Eliza
Helena

Valérie Fonteyne - Willy De Man
Jonathan
Justin
Gaétan
haar kinderen en kleinkinderen

Luna

haar plus-kleindochter

Haar familie

Wij danken
haar huisarts dokter Van der Sypt
het personeel van ‘Home Diepenbroeck’ voor hun goede zorgen.

8200 Sint-Andries, Paul Gilsonstraat 2
9051 Sint-Denijs-Westrem, Pieter Van Reysschootlaan 12

Rouwbetuiging kan ook op Uitvaartcocquyt.be



