‘Il essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus; ni deuil, ni cri,

ni douleur ne sera plus.’.
Révélation 21:4

Mevrouw

Joséphine Van Buyten

Echtgenote van de heer Pierre Ysebaert 1+ 1991

Geboren te Ransart op 14 juli 1937
en na een lange strijd,

toch rustig van ons heengegaan

te Lovendegem op 12 april 2025.

Mama werd gesterkt door haar geloof,
steeds gesteund door haar zoon en schoondochter.

Naar de wens van Mama
nemen we in intieme kring van haar afscheid.

Na de plechtigheid geven we haar as terug
aan de natuur.

Wie Joséphine nog een laatste keer wil omringen,
is welkom in de rouwkamer van Uitvaartcocquyt,
- Kasteeldreef, kerkhof Lovendegem -
na telefonische afspraak met de uitvaartondernemer
0476 94 62 52

Ons Mama leeft verder in het hart van

Bernard Ysebaert - Peggy Vlaeminck

Jean-Pierre Ysebaert - Paul Hoeckman 1+ 2006
haar zonen en schoondochter

Chris Van Buyten - Hilde Spittaels
en kinderen

Patricia Van Buyten - Maurice Vollaert
en kinderen

haar familie

Wij danken
haar vriendin Juliette
de geloofsgemeenschap ‘Jehovah’s getuigen’
directie en personeel van Residentie Lovenbos
haar kinesist Wouter D’haenens

Familie Ysebaert - Vlaeminck
L- 9767 Pintsch, Enneschte Wee 8

Rouwbetuiging kan ook op Uitvaartcocquyt.be

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77



