Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in de stralende zon,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.
.i_

Mevrouw

Elisabeth Pille

Echtgenote van de heer Jacques Niville

Geboren te Zomergem op 12 oktober 1937
en rustig van ons heengegaan te Evergem
op 14 september 2024,
gesterkt door het gebed van de Kerk,

omringd en gesteund door de liefde van haar gezin.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem

op vrijdag 20 september om 9.30 uur.

Mogelijkheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 9.10 uur

in de rouwkapel van de kerk.
Wij geven mama’s as terug aan de natuur op de begraafplaats van Lovendegem.

9920 Lovendegem, Bredestraat 119

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Dankbaar voor de lange en mooie weg die we samen mochten gaan,

maar bedroefd om het afscheid delen u dit mee:

De heer Jacques Niville

haar echtgenoot

De heer Luc Niville

Dokter en mevrouw Jan en Sonja Niville - Vertongen

haar kinderen

Juffrouw Justine Niville en de heer Sebastiaan Van den Meerssche

Juffrouw Charlotte Niville en de heer Thibaut Leys
haar kleinkinderen

Delen mee in de rouw
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Pille en Niville

Wij danken oprecht

het personeel van Woonzorgcentrum ‘Brembloem’ voor hun lieve zorgen.

Een parochiale namis vindt plaats op zondag 20 oktober om 9 uur in dezelfde kerk.

Wie Elisabeth nog een laatste keer wil omringen, is welkom in de rouwkamer van Uitvaartcocquyt

- Kasteeldreef, kerkhof Lovendegem - op dinsdag van 17 tot 18 uur.



