de hoogzomer

van ongezien werken

de vroege herfst

van verlies van liefsten

de laatste weldaad

van helder winterlicht
voor altijd

een mama en oma
als een zachte lente

_I_

Mevrouw

Alice Bockaert

Echtgenote van de heer Daniél De Schuyter 11991

Geboren te Zomergem op 5 november 1931
en van ons heengegaan te Waarschoot
op 9 september 2024,
gesterkt door het ziekensacrament.

Alice werd steeds omringd en gesteund
door de liefde van haar gezin.

9950 Waarschoot, Oostmoer 170
Rouwbetuiging kan ook op Uitvaartcocquyt.be

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
in de kapel van het Woonzorgcentrum ‘De Linde’
- Schoolstraat 33 b in Waarschoot -

op zaterdag 14 september om 11 uur.

Na de plechtigheid herenigen we ons moeder met
haar echtgenoot en haar dochter in het familiegraf

op de begraafplaats van Lovendegem.

Moeder van
Martine De Schuyter T2016
Ronny De Schuyter - Katrien Gyssels

Oma van
Lien De Schuyter
Anke De Schuyter - Bart Van Landschoot

De families Bockaert en De Schuyter delen mee in de rouw.

Wij danken
Huisartsenpraktijk Lo en dokter Erik Dhooge

het personeel van ‘De Linde’ voor hun liefdevolle zorgen

allen die haar met vriendschap omringden.

Wij voorzien geen begroeting in het funerarium, maar denk terug

aan Alice toen ze, stralend in de zon, nog alles kon.

Gelieve dit rouwbericht als uitnodiging tot de plechtigheid
te aanvaarden.



