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Mevrouw

Martine Delhaise
Geboren te Gent op 19 mei 1945

en rustig van ons heengegaan te Lovendegem
op 2 november 2024.

Haar kinderen en kleinkinderen 
danken u voor uw medeleven.

                                         

Liefdevol aandenken aan Geef me vrij 

Leg mij dan zachtjes
in de koele aarde,
nu ik de lengte van de dagen
niet meer hoef te dragen.
Dit lichaam is voorbij,
hoewel nog zwaar van liefde 
en verlangen.
Maar licht ook als een korrel zand,
die meegenomen door de wind
alle gewicht verliest om rust 
te vinden onder stille sterren.
Geef me die vleugels.
Geef me vrij.

Maar herinner mij.
Verberg mijn naam niet
tussen plooien van verdriet.
Bewaar hem als een handvest
of een lied dat door je hoofd 
blijft spelen.
Zolang ik voort besta 
in tekens en verhalen,
zolang nog hoor ik bij dit leven.

Kris Gelaude


