Een vlinder in de lucht.

Een ster in de nacht.

Jij leeft voor altijd voort.
Jouw liefde geeft ons kracht.
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Liefdevol candenken aan

<‘> Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Mevrouw Je wilde niet weg,
Lydia Vanghesdaele je wilde bij ons zijn,

Jouw inzet voor alles
Echtgenote van

de heer August De Neve jouw kunnen was groot

je wilde nog zoveel,
maar het was je niet beloofd.

Geboren te Temse op 29 april 1942 De strijd was oneerlijk

en na een ongelijke strijd en geheel niet terecht
van ons heengegaan te Gent

op 14 juli 2024. je wilde nog zo graag verder,

maar verloor dit gevecht.

De familie dankt u voor uw medeleven.
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