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Liefdevol aandenken aan Avondliedeke

‘tIs goed in ‘t eigen hart te kijken
Nog even voor het slapen gaan,
‘T‘ Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien

Mevrouw .
Geen weemoed op een wezen lej,
L D CI Of ik aan liefdeloze mensen
€a S erCCI Een woordeke van liefde zei.
Echtgenote van de heer Lucien Lucas t+ 1997 En vind ik, in het huis mijns harten

Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden

Geboren te Gent op 17 maart 1936 o
Rondom één hoofd, dat eenzaam was ...

en rustig van ons heengegaan

te Lovendegem op 3 januari 2025. Dan voel ik, op mijn jonge lippen
Die goedheid lijk een avondzoen ...

‘tIs goed in ‘t eigen hart te kijken
Haar dochter, schoonzoon, kleindochter & echtgenoot En z6 z'n ogen toe te doen.

en de tweelingzusjes danken u voor uw medeleven. Alice Nahon



