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Liefdevol aandenken aan Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan,
niemand kan begrijpen wat jij hebt doorstaan.

Wegen scheiden zich nu even en al is dit heel vlug,
straks aan het einde van onze bestemming
zien we elkaar terug.
Mevrouw Je was een rots in de branding en koerste recht door zee...
. . Je trotseerde storm en golven,
Karina lterbeke-Lemaire alleen....je had de wind niet mee.
Echtgenote van de heer Hubert Aelterman Afscheid nemen doet zo'n pijn, toch vonden wij het fijn,

om tot het laatste moment bij je te zijn.

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.

Geboren te Gent op 29 oktober 1954 Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
en na een korte, ongelijke strijd De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
van ons heengegaan in haar woning Je wilde zo graag verder, maar verloor dit gevecht.
te Lovendegem op 3 augustus 2024. We zijn samen, nooit alleen.

Onafscheidelijk, samen één.

. In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering aan jou.
De familie dankt u voor uw medeleven. Wij zetten ons leven met jou in gedachten verder.

Je bent onvervangbaar en zal gemist worden.

Liefste zoetje, mama, oma, je was geweldig xxx



