


Liefdevol aandenken aan lk was anders anders dan jullie,
maar ik was vooral een mens.

“‘ Een mens die hield van het leven,
van veel feestjes en bezoekjes.

de heer
lk was er heel blij mee

Fred dy EeCh(]ut tot ik de strijd van het anders-zijn

moest opgeven.
/00N van
de heer Maurice Eechaut T
en mevrouw Gabriélla Cuijpers T

Alle mensen waar ik van hield
neem ik mee in gedachten
op mijn reis naar de overkant.

Geboren te Gent op 21 april 1961 Daar waar ik terug bij mijn dierbaren
en rustig van ons heengegaan ben die ik in mijn qordse leven
te Adegem op 8 augustus 2024. moest missen.
Nu ben ik vrij,
De familie dankt u voor uw medeleven. vrij van anders-zijn.
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