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Liefdevol aandenken aan
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Mevrouw

Anny De Backer

Echtgenote van de heer Alberik De Smet

Geboren te Zomergem
op 20 december 1943

en van ons heengegaan te Gent
op 29 december 2024,

gesteund en omringd door haar gezin.

Haar gezin dankt u
voor uw medeleven.

Ma, Moeder, Meme, Anny,

Zorgen en geven, deze twee woorden
waren heel typerend voor jou.

Je zorgde voor de gezelligheid
en harmonie in je gezin, lekker eten
maar bovenal voor een warme thuis
voor je man, kinderen en kleinkinderen.

Je gaf ons steun, geborgenheid,
vertrouwen, liefde, plezier en zoveel meer.
We kwamen niets te kort
en nooit liet je ons
met lege handen vertrekken.

De laatste periode was moeilijk voor jou.
Je moest meer zorgen krijgen
dan je kon geven
en daar had je het zeer lastig mee.

We zullen je enorm missen,
maar zullen voor elkaar blijven zorgen,

zodls jij dat deed voor ons.
We kunnen het niet genoeg zeggen:

Merci mal



