Herinnering aan

Noél Dedoncker

©06-02-1953

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen:
Leen Hauman

Toby & Marion Nicky & Veerle, Josefien, Kamiel

vaak had jij een verstilde lach
als ik je dromen uit de mimiek
van je gezicht af las
alsof jij de plezierige momenten
nog even goed in je herinnering
zou willen prenten
accenten en stille woorden
werden uit de kleine
gebaren geboren als ondertiteling
van je verhaal
waar ongekende mogelijkheden
jou kans en ruimte gaven
om je ego weer even anders op te schalen
dan lach je naar me
in gelukkig zijn
vergeten is de loslaatpijn !
Leen

Lieremanstraat 29 9000 Gent

+26-03-2021 In familiekring afscheid genomen te Lochristi.

Steve & Candy, Gilles, Thibau Redgy & Anouk

Papa,
Een man van weinig tekst.
Stilte & rust was voor jou geluk.

Je leerde ons fietsen, auto rijden & een
gezelschapsspelletje als het kon.
Dankbaarheid draagt de tranen voor wat we
ZO missen ...

Iemand missen hoort erbij,

het hoort bij ieders leven.

Je denkt terug aan hoe het was,

en huilt of lacht dan even ...

Papa, het ga je goed daarboven.

Geniet van de stilte en de rust.
Je kinderen

Uitvaartcocquyt.be



