
 

‘t Was zo onverwacht 

Zonder zoen 

Zonder een woord van afscheid 

 

 

Mevrouw 

Maria Van Hulle 
Echtgenote van de heer Laureins Vincent † 1996 

 

Geboren te Maldegem op 28 maart 1939 

en plots van ons heengegaan  

in haar woning te Waarschoot 

op 1 april 2024. 

 
 

 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  

rond de asurn van ons ma  

tijdens de plechtigheid in Meditorium Lemée,  

Tieltsesteenweg 28 in Eeklo 

op maandag 8 april om 10.30 uur. 

 

 

Na de plechtigheid herenigen we onze ouders 

op de strooiweide van de begraafplaats van Waarschoot. 

 

 

 

Wie Maria nog een laatste keer wil omringen, 

 is welkom  in het funerarium van Uitvaart Smet 

 - Tieltsesteenweg 26 in Eeklo -  

tot en met vrijdag van 15 tot 18 uur. 

 

Ons ma leeft verder in het hart en de herinnering van  
 

 

 

Ann Vincent 

 Sarah 

 Marieke en David 

  ♥ 

 

Wim en Ellen Vincent - Pauwels 

 Lotte en Bram  

  Lars 

  Lore 

          haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

 

 

Delen mee in de rouw 

 haar broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 de familie Van Hulle-Bottelier 

 de familie Vincent-Roegiers 

 

 

 

 

Wij danken  

 haar huisarts dr. Sven Gehesquiere 

 haar thuisverpleegster Joke Timmerman 

 haar kinesitherapeute Sonia De Smet  

 allen die ons ma met vriendschap omringden 

 

 

 

 

9950 Waarschoot, Leest 12 bus 2 

9950 Waarschoot, Nijverheidsstraat 21 
  

 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 


