
 

‘Dank u voor al het mooie  

in wat voorbij is, 

in wat nu is, 

in wat nog komen moet’. 

 

† 
Mevrouw  

Gabriëlle Bauwens  
Echtgenote van de heer Christiaan Van Dycke † 1989 

 

Kleuterleidster op rust aan de gemeenteschool ‘Eeksken’  
 

 

Geboren te Lovendegem op 24 augustus 1933 

en vredig van ons heengegaan in het AZ Alma te Eeklo 

 op 28 mei 2023, 

gesterkt door het ziekensacrament, 

gesteund en omringd door de liefde van haar gezin. 

 

 

Naar de wens van ons Moeke nemen we  

in strikt intieme kring afscheid van haar. 

 

Na de plechtigheid begeleiden we ons Moeke 

 naar haar laatste rustplaats bij ons Papa 

 in het familiegraf op de begraafplaats van Zomergem. 

 

We voorzien geen begroeting in het funerarium,  

maar denk terug aan haar hoe ze was 

- in de stralende zon - 

 toen ze nog alles kon. 

Ze is en blijft  

 

het lieve Moeke en de zorgzame Meter van  

 

 Hilde Van Dycke – Patrick Van den Berghe  

  Tim en Charlotte 

   Gisele 

   Hélène 

  Eline en Bart 

 

 Jan Van Dycke - Doris Kronenberger 

  Jana en Pieter-Jan 

  Pieter en Niek 

  Bert en Celeste 
 

 

 

Delen mee in de rouw: 

 de familie Bauwens - Martens 

 de familie Van Dycke - Feys 

 

 
 

 

Wij danken het personeel en de vrijwilligers van  

het Woonzorgcentrum ‘Ons Zomerheem’, in het bijzonder Horizon 1.  

 
 

 

9831 Deurle, Antoon de Pesseroeylaan 37 

2812 Mechelen, Belsveld 11 

 

 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

 

Gelieve deze aankondiging als kennisgeving te aanvaarden. 


