Verdriet en bewondering gaan hand in hand
Verdriet omdat je door je ziekte bent verslagen
Bewondering voor de manier waarop je het
hebt gedragen

.I.

Mevrouw

Diana Vermeire

Lid van Okra, Samana en ACV

Echtgenote van de heer Odiel Ardinois + 2009

Geboren te Vinderhoute op 24 december 1931
en rustig van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent
op 8 juli 2021,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Wij nodigen u uit
om samen met ons afscheid te nemen
rond de asurn van Diana
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zaterdag 17 juli om 11 uur.

Na de plechtigheid geven we de as van Diana en Odiel
terug aan de natuur op de strooiweide van
de begraafplaats van Lovendegem.

Dankbaar om wat zij voor ons betekende, maar bedroefd
om het afscheid delen u dit mee:

Steven en Joke Verschelde - Berben
Aiko
Ona
haar neef met zijn gezin

Haar zus, schoonzussen, schoonbroers
Haar neven en nichten

De familie Vermeire - Verheecke

De familie Ardinois - Meiresonne

Wij danken
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas,
in het bijzonder de Palliatieve Eenheid

de familie Boelaert - Vandewalle - Vervaet

voor de vriendschap en de goede zorgen

Een stil moment bij Diana kan in het funerarium Cocquyt
- begraafplaats Lovendegem -
op woensdag van 18 tot 19 uur

Rouwadres:
Uitvaart Luc Cocquyt
Molendreef 77 , 9920 Lovendegem

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77



