
Mocht er iemand mij ooit vragen wat liefde is, dan vertel ik over Marcel en Lieve. 
Ik zou ze vertellen hoe ze hun kinderen lieten opgroeien in een zoet en warm nest. 
Ik zou ze vertellen hoe Lieve schildert 
en Marcel elk schilderijtje vol trots in hun huisje ophing. 
Ik zou ze vertellen hoe Lieve giechelend met haar pretoogjes lonkt 
als Marcel de zoveelste flauwe mop uit zijn mouw schudt. 
Ik zou ze vertellen over een onafscheidelijk duo 
met een liefdesband waar velen enkel maar van kunnen dromen.

Bedankt om al die liefde ook in ons te steken. 

In de stilte van die vroege morgen ben je van ons weggeëbd. 
Zo was je, je steeds wegcijferen en je heel klein maken, 
zodat anderen hun volle plaats kregen. 
Het ging de laatste dagen wat beter. 
Wij zagen weer hoop, maar andermaal heb je ons verrast.

Je leeft verder in elke mop, in de kapoenderij en elk stukje zoetigheid. 
Moatje, pa, opie, je leeft verder in ieder van ons.

De heer

Marcel Raes
Echtgenoot van mevrouw Lieve Paelinck

Lid van meerdere organisaties en helpende hand voor velen.

Geboren te Evergem op 19 oktober 1944
en rustig van ons heengegaan te Gent op 5 januari 2024.

Marcel werd gesteund door de liefde van zijn gezin.

De familie dankt u voor uw medeleven.
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