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Breng me door de fluistering van de wind

Een antwoord op mijn vragen

Laat me door de stralen van de zon

Weten waar je bent

Geef me door de geuren van de bloemen
Kracht om mijn verdriet te dragen

"T'oon me door de flakkering van het kaarslicht
Een teken dat je gelukkig bent

Neem mijn zorgen met je mee

Over de golven van het water

Zorg door alles om me heen

Dat ik kan aanvaarden dat jij er niet meer bent
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