Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dany en Marie-Claire Parrein - Vandelannoote
Vanessa - haar metekind - en Stijn
Marie
Viktor

Dominique en Rita Vandelannoote - Wittoeck
Frederik en Jacintha
Thomas - haar petekind - en Laura
Timon

danken u voor uw medeleven.

Onze oprechte dank aan

haar huisarts dr. Hilde Maes
het personeel en de vrijwilligers van het
Woonzorgcentrum Vincenthof.

Rouwbetuiging: Uitvaartcocquyt
t.a.v. de familie Vandelannoote
Molendreef 77
9920 Lovendegem

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Mevrouw

Laura Cailliau

Echtgenote van de heer Maurice Vandelannoote 1+ 2014

Geboren te Vlamertinge op 16 oktober 1928
en van ons heengegaan in het
Woonzorgcentrum Vincenthof te Oostakker
op 19 april 2020.

Door de maatregelen die er genomen zijn omtrent
het coronavirus is de evangelische afscheidsplechtigheid
en het plaatsen van de asurne bij haar echtgenoot
op de begraafplaats van Mariakerke
doorgegaan in intieme familiekring.

In liefdevolle herinnering aan mama:

Ik wou dat ik in je huid kon kruipen
om te horen wat jij hoort
en te zien wat jij ziet.

Ik wou dat ik in je huid kon kruipen
om te weten wat het is
om niet meer te weten

en steeds méér stukjes te vergeten.

“Een hoge leeftijd is als een prachtige kroon,
het is de beloning voor een goed mens.”
(Spreuken 16:31)

JE MAG STRALEN VOOR GOD

Glanzende ronde druppels
op een blad,
volmaakt in glans
en vorm,
onbewogen;
eenvoudig stil en
roerloos te zijn
om het licht van de
hemel te weerkaatsen
en de oneindigheid
te weerspiegelen,
om in volkomen rust
een schittering voor
God te zijn.

Ans Bos



